
De boekenmaand is van start gegaan!



Jeugdboekenmaand

In deze maand probeer je zo veel mogelijk te
lezen. In onze school lezen we elke dag
tenminste 10 minuten want er wordt weinig
gelezen. Ik lees voor het slapengaan.
Als je een boek uitleest dan mag je een
balletje in de boekenworm gooien.
Op het bord van onze klas is er een soort
van schema waarop je kan turven hoeveel
minuten je hebt gelezen. Sommigen trekken
grappige foto's van zichzelf als ze aan het
lezen zijn.

Taha

Floor is smoor!

Dinsdag hield Amber haar boekenkring
over het boek Floor is smoor. Het boek
bestaat uit veel kleine verhaaltjes. Ze
heeft er ééntje uitgekozen. Ze vertelde
dat de auteur Marjon Hoffman is en dat
het boek 128 bladzijden telt. Het werd
uitgegeven bij De Fontein. Ze las ook
een bladzijde uit het boek voor. Het
ging over haar moeder die trakteerde
met chips. Het boek speelt zich af in
Nederland, dat ligt in Europa. Ze zei
ook dat het boek makkelijk was en dat

je er misschien wat kunt uit leren. Ik vond het heel goed gedaan!

Berlijn

Boekenkring Otto

Otto vertelde maandag in zijn
boekenkring over het boek de GVR.
Roald Dahl schreef het boek en Quentin
Blake maakte de tekeningen. Het boek
gaat over een meisje Sofie en die wordt
meegepakt uit een weeshuis door de
GVR, de grote, vriendelijke reus. Daarna
pakt de GVR haar mee naar zijn huis.
Hij vond het een grappig en een moeilijk
boek. De reus praat heel raar en dat
leest niet vlot. Ik vond het een hele goeie
boekenkring.

Oskar (5)

Vos en haas

Kythana deed haar boekenkring dinsdag
over ‘vos en haas: waar is het ijs?’ Het
boek gaat over vos en haas en hun
vrienden. Ze vonden een spoor en ze
dachten dat het van een eend was, maar
het was van een pinguïn. Ze vindt het
een spannend, grappig, makkelijk en
boeiend boek. Het boek telt 134
pagina’s. De schrijver is Sylvia Vanden
Heede. De uitgeverij is Lannoo. Het boek
speelt zich af in een fantasieland. Ik zou
het boek zelf niet lezen.

Anna



Boekenworm

Zoals je hebt gezien is er een slang die boven de danszaal hangt. Dat is
de boekenworm. De boekenworm werkt als volgt:

1. je leest een boek uit
2. je gaat naar je begeleider
3. je vraagt een balletje
4. je doet het balletje in de boekenworm via de ladder

Zo vult de boekenworm zich beetje bij beetje. Ik vind het een leuk idee
om meer te lezen en om de boekenmaand aan te vullen.

Arthur

Experimenten

Oskar en ik deden ons experiment over een soort bom.
Om het te maken heb je lucifers, een kaars, een cuttermes, een
schaar, een ringetje, een pingpongbal, tictacs en een lijmpistool
nodig. Je maakt een gat in een pingpongbal en je vult die met
afgeschraapt kaarsvet, kopjes van lucifers en verkruimelde tictacs.
In het filmpje maakt hij er nog een lont en een
ontstekingsmechanisme van een granaat aan vast.
Maandag probeerden we eerst iets anders. Dit lukte niet want het
was te ingewikkeld. Toen vonden we dit filmpje. We hopen dat het
gaat werken.

Otto



Experiment

Maandag 11 maart deden Otto en Oskar een experiment. Ze maakten
een soort rookbom. Je hebt daarvoor nodig: een pingpongbal met een
gat in, pepermuntjes die in kleine stukjes zijn, een aantal kopjes van
lucifers en een gewone lucifer die je kan aansteken. Het was cool maar
leek meer op een vuurbom. Oskar had bijna zijn vinger verbrand. Het
was een mooi experiment al was het mislukt. We bekeken dan maar het
filmpje in de klas.

Lowie G

onzichtbare
vloeistof

Ellie en ik doen ons
experiment over:
‘hoe maak je
onzichtbare
vloeistof?’
Wat heb je nodig: 2
glazen, 1 theelepel,
1 soeplepel, azijn, bakpoeder,
een theelichtje en lucifers. Je moet het kaarsje aansteken en dan in 1
van de glazen zetten. Dan moet je in het andere glas 1 theelepel
bakpoeder doen en dan daar 4 soeplepels azijn bij doen. Dan begint dat
te bruisen. Dan moet je de lucht die boven de azijn en het bakpoeder
hangt boven het kaarsje houden. Dan gaat het kaarsje uit. Door wat
gebeurt het? Als je de azijn en bakpoeder mengt, dan krijg je een
chemische reactie. Er ontstaat een beetje gas, waardoor het azijn gaat
bruisen. Dat gas is koolzuur. Het koolzuur is zwaarder dan gewone lucht.
Als je het koolzuur over een kaarsje houdt, dan gaat het kaarsje uit
omdat het kaarsje te weinig zuurstof krijgt.

Geike

Bruggen bouwen

Donderdag deden we met de valken experimenten. Guust deed zijn
experiment over sterke bruggen. Eerst was er een slappe brug zonder
versteviging. Die was gewoon plat en kon niks dragen. Dan was er een
middelmatig sterke. Die had bogen, want bogen verdelen de druk naar
het sterkste punt: de buitenkant die steunt. Die kon 2,5 kilo dragen. Dan
was er de sterkste: die had driehoeken, want driehoeken zijn echt super
sterk. Die kon 9 kilo dragen! Ik vond het een heel goed experiment.

Jef

Roze, blauw, groen op een bloem

Twee weken geleden kreeg iedereen de opdracht om per twee of alleen
een experiment uit te kiezen en uit te voeren. Storm en ik hadden
gekozen voor het experiment: bloemen verkleuren. Wat heb je daar voor
nodig? Witte bloemen, ecoline (een soort kleurstof) en 2 glazen. De
bedoeling is dat je de stengel van de bloem 10 à 15 cm door het midden
knipt, en in de 2 glazen giet je water en doe je er wat ecoline bij, dat het
water verkleurt. Dan steek je de ene helft van de stengel in het ene glas
en de andere helft in het andere. Daarna wacht je een paar dagen en
normaal gezien zal de bloem verkleuren. We hebben vorige week
maandagmiddag het experiment uitgevoerd en normaal gingen we



donderdag kijken of het gelukt was, en uitleggen aan de andere kinderen
hoe dat komt dat de bloem verkleurt. Helaas was ik donderdag ziek, dus
konden we het niet doen.
Maar deze week
maandag hebben we het
wel kunnen tonen. Het is
min of meer gelukt.
Storm haar bloem is een
beetje dood gegaan
maar toch zag je wat
verkleuring. Bij mij was er
aan de bovenkant van de
bloemblaadjes wel wat
roze te zien. Hoe komt
dat? Wel, dat komt omdat
het gekleurde water via
het xyleem naar boven
gaat. Wat is het xyleem?
Het xyleem zijn allemaal
kleine celletjes die
samen kleine kanaaltjes
vormen die in de stengel van de bloem
zitten. Daardoor gaat het water naar de
bloem. Ik vond het wel interessant om het
eens te testen want ik had in het verleden al

wat filmpjes erover gezien.
Ik ben wel een beetje
teleurgesteld want ik dacht
dat de bloemen helemaal
verkleurd gingen zijn, maar
dat was niet zo.
We probeerden het opnieuw met narcissen in plaats van
rozen. Toen lukte het veel beter.

Anna

Het kleurrijke melkje

Carol en ik doen een experiment met melk, dreft en ecoline. We hebben
dreft, volle melk, ecoline, een wattenstaafje en een bordje nodig. De
bedoeling is dat je ziet hoe de melk beweegt. Dit gebeurt doordat je de
dreft op een wattenstaafje doet en dan in de melk. De ecoline gaat zich
dan verspreiden naar de rand. Maar je kunt het niet twee keer in dezelfde
melk doen. Het is een super mooi effect. Dus het is geslaagd.

Lieke

Bubbeltjes

Vorige week donderdag en deze maandag moesten we een demonstratie
geven over een experiment. Dat moest je uitvoeren en dan vertellen aan
de anderen wat er gebeurde. Nora en ik deden een experiment met
‘bubbeltjes’. We maakten zelf een soort prik. Wat moet je doen? Je moet
eerst 2 glazen vullen met een klein scheutje citroensiroop (je weet wel,
zoals grenadine) en dan vol doen met water. Als je dat hebt gedaan,
moet je eens proeven van het 1ste glas. In het 2de glas moet je een half
koffielepeltje natriumbicarbonaat doen. Als je dat erin doet, ontstaat er



schuim. Als het meeste schuim weg is getrokken, dan mag je al eens
proeven van dat glas. Normaal proef je dan lichtjes prik. Het is eigenlijk
heel simpel: in natriumbicarbonaat zit een zuur en in de citroensiroop zit
een zoete stof. Als je dat samen doet ontstaat er een soort chemische
reactie: een soort gas. Dat gas wil naar boven en zo ontstaat er een prik.
Het was niet super lekker, maar het lukte wel.

Mirte

Ei in de fles

In het valkennest zijn we bezig met experimenten.
Je kon alleen of per twee een experiment uitkiezen en het dan later
voorstellen aan de Valken.
Marys en ik deden samen een experiment over hoe je een ei in een
glazen fles kan krijgen.
(De opening van de fles moet wel kleiner zijn dan het ei want, ja, anders
kan het ei er gewoon vanzelf in, duh!) Donderdag moesten we ons
proefje voorstellen.
Marys had vier HARDGEKOOKTE eieren mee, dus konden we ons
proefje vier keer voorstellen.
We hadden ook een dansje uitgevonden voor bij de voorstelling :)

Je strijkt 5 lucifers af en doet ze in de fles. Heel snel zet je het gepelde,
hardgekookte ei bovenop de fles. Dan raakt de zuurstof in de fles op
doordat het vuur het opgebruikt. En dan duwt de luchtdruk van buiten de
fles het ei door de flessenhals.

De eerste keer lukte het het best, want daarna waren onze lucifers op.
( We moesten er ook vijf gebruiken per keer.) Omdat onze lucifers op
waren, moesten we de lucifers van Ellie en Geike gebruiken, maar
omdat die lucifers veel kleiner waren, lukte het veel minder goed dan met
de grote. Het was wel tof experiment!!

Marlies

Schuimend glas

Mijn experiment gaat over het schuimend glas. Dat is een soort van
olifantentandpasta maar niet zo spectaculair. De ingrediënten zijn:
afwasmiddel (je kan ook gewone zeep gebruiken), bicarbonaat, een lang
glas en azijn. Wat moet je doen? Eerst moet je alles in het glas gieten.
Azijn als laatste en tot de helft van het glas. Wat gebeurt er? Als je het
azijn tot de helft van het lange glas hebt gegoten, gaat de rest vanzelf



naar boven. Dan overstroomt het. Het azijn en de bicarbonaat houden
niet echt van elkaar en maken een chemische reactie. Door het
afwasmiddel komt er schuim. Cool he, maar niet zo cool als elephant
toothpaste.

Nour

Zweten

Maandag hadden we sport. De opwarming was 2 toeren rond
sportspeelplaats en dan naar het kleuterspeelplaats. Dat moest je 2 keer

doen. Daarna speelden we eureka.
Guust

A Fan letter

Elke dinsdag, het eerste lesuur, krijgt klas 6 Engels van
Els. We zijn in 2 groepen verdeeld. De groepen heten
“The kings and Queens” en “The royal friends”. In dat
lesuurtje schrijven we nu een brief. Dit natuurlijk in het
Engels en naar iemand die Engels spreekt. Die persoon
kan iets doen met muziek of kan een president zijn of een
Youtuber. Ik schrijf een brief naar Olivia Rodrigo omdat ik
haar muziek wel mooi vind. Ik zou ook willen schrijven naar Taylor Swift.
Ik vind het een zeer leuke opdracht en heb zin om er aan verder te
werken.

Janne



Werkwinkels

Ik zat in de werkwinkel ‘paaspancakes maken’ bij Lonne, Marlies en
Anna. We moesten eerst het deeg maken. Dat deden we met een
pannekoekmix met melk. We deden er ook kleurstof bij. Dan mochten we
elk om de beurt pannenkoeken bakken in 3 pannen. Als ze gebakken
waren, dan kon je ze versieren met slagroom en sprinkels.

Senne

Speeltijd voor kleuters

Tijdens de werkwinkels heb ik gekozen voor kleutersport. Dan moet je
helpen met Evi om trucjes aan te leren aan de kleuters. Zoals een bal
over een dunne bank rollen. Ze mochten ook op de bank stappen en dan
op een trampoline. Dan sprongen ze van de trampoline op een mat en
kropen ze over heel wat kussens. Ik vond het grappig. Maar ze deden
niets met de bal maar alleen zonder de bal. Toen zei Evi: ‘nu moet je met
een bal spelen’ en dan deden ze ook en zelfs heel goed. Ze mochten ook
tegen ballonnen slaan, kegels omsmijten met een bal, met een bal in een
basketbalring gooien en dansen met stokken met linten aan. Dan
mochten ze ook
met een hoelahoep
spelen. Er waren 2
kleuters die het
heel leuk vonden
om met de ballen in
de basketbalring te
gooien. Ik deed het
samen met Arthur
en het was leuk.

Louis L

Wat zal ik kiezen?

Vorige week hadden we werkwinkels. Ik koos voor
tuinwerk.
We probeerden een moestuin te maken want de
moestuin bij de warme tuin was moeilijker om voor te
zorgen. Het was niet zo handig dat hij zo ver lag.
Johan wil dat we weer groenten kweken op school.
We trokken alle dode planten en bloemen in de
perkjes uit. Het was moeilijk maar het is wel gelukt!
We hebben al de ene helft van de moestuin
klaargelegd. De andere helft doen we later!

Veysel

Waar is Kate Middleton?

Marlies gaf woensdag haar actuakring.
Het ging over Kate Middleton, een Britse
prinses.
Ze kwam al een tijdje niet buiten en er
brak paniek uit bij de mensen. Er kwamen
de gekste theorieën naar boven en die
kregen veel ‘clicks’. Maar er was eigenlijk
niets erg aan de hand. Kate had een buikoperatie en moest een tijdje
binnen blijven. Ze wilden niet dat de mensen dachten dat ze ziek was of
erger, dus hebben ze een foto geplaatst. Maar de foto was gefotoshopt
en dat was wel raar want dat zette de mensen terug aan het gissen.

Storm



Actualiteit

De nieuwskring van Carol ging
over de laatste aflevering Kamp
Waes.
Dat is een televisieserie waarbij
mensen ongeveer dezelfde
opleiding krijgen als de kadetten
bij de special forces. In de
laatste aflevering moesten ze op een missie.
Twee van hen waren gevangen genomen en die moesten ze bevrijden.
Zoals in alle series loopt het goed af.
Ik vond het goed gedaan van Carol en Remi.

Charlie

Komaan team!!!

Maandag had klas 6 sport. We hebben 2 spelletjes gespeeld.
Als eerste heet ‘pannenkoekenbeslag’. Dat gaat zo: je wordt in 4 teams
verdeeld. Elk team heeft een naam. Die namen zijn: melk, eieren, bloem
en boter. Als je de naam van jouw team hoort, moet je naar het andere
team lopen waarvan Evi ook de naam gezegd heeft.
Het tweede spel heet vierbal. Je wordt weer in 4 teams verdeeld en elk
team heeft een mat. Ook heeft
elk team een achterspeler. Dan
kan je beginnen met spelen.
Het is eigenlijk gewoon trefbal
maar met een mat als schild.
Met die mat kun je je
wegstoppen voor de ballen.
Als je mat op de grond valt, dan
moet je mat weg.

Marys

Basketbal

Donderdag 07 maart hadden we sport. Eerst moesten we 2 toertjes
lopen en daarna moesten we 50 keer touwspringen.
Toen begon de eigenlijke les. Het
was basketbal. We moesten eerst
nog eens de juiste techniek oefenen.
Daarna was het voor echt. Er was
ook een stagiair en die hielp ook. We
moesten een wedstrijdje spelen.
Eerst gewoon vijfbal en daarna met
de korf. Mijn team was gewonnen!
Yay! Als eindspel speelden we
eureka.

Carol

De ezelstoet

Zondag om 8 uur 30 kwam Lotte mij ophalen. Dat is iemand van mijn
vorige school. Natuurlijk kwam ze met een paardenkar en daar staken
we onze ezels in. We vertrokken naar Lombardsijde voor de Ezelstoet.
We waren er bijna toen de deur van de kar open ging. Maar we hadden
dat natuurlijk niet door, totdat we een bocht maakten. Toen zag Lotte in
de verte achter ons een ezel staan. We stopten onmiddellijk en renden
naar Mira, want zo heet mijn ezel. Die was gewoon uit de kar gevallen!



Gelukkig reden er mensen achter ons die mee gingen naar de ezelstoet.

Zij hadden haar kunnen pakken want ze zagen haar uit de kar vliegen.
Ze zeiden dat ze op haar zij was beland en dat ze direct weer recht
stond en bleef staan. Maar toen ik toekwam, bloedde ze aan haar been.
Gelukkig had Frederic (de papa van Lotte) verband bij, dat we rond haar
been deden. Daarna laadden we haar terug in de kar. Even later
kwamen we aan in Lombardsijde. Daar waren nog een paar mensen die
meededen met drie andere ezels. We borstelden ze en we krabden de
hoeven uit. We deden ook het verband van Mira af. We keken hoe goed
Mira kon wandelen. Gelukkig was het al beter met haar en ze mankte
ook niet.
Toen was het eindelijk zover. We mochten beginnen. Eerst kwamen de
mensen met stokken. Dan kwamen de mensen met de instrumenten, dan
de boer met een ezel, en dan de andere ezels. Er mochten een heleboel
kinderen op de ezels zitten. Maar toen moesten we even wachten: de
boer had snoep laten vallen. Eén van de drie andere ezels at al een
snoepje op. Ik wou hem uit zijn mond halen maar hij beet in mijn vinger. In
totaal waren we met 5 ezels.

Hélène

Vast je ook mee?

Deze maand doen miljoenen moslims mee aan de ramadan.
Elk jaar verschuift de datum van de eerste dag van de ramadan zich, net
als de andere maanden in de islamitische kalender.
Wij eten of drinken niet tot rond 7 uur ‘s avonds. We staan op rond 4 uur
en eten dan. Dan gaan we nog een beetje slapen. Vanaf de morgen mag
je niet meer eten. Als de zon ondergaat en de avond komt vullen de
geuren van heerlijk eten je huis. Dan wacht je tot het verbreken van de
vasten. Eerst is het wel nog makkelijk maar dan begint het moeilijker te
worden, want later in deze maand worden de dagen langer en moet je
langer vasten. Ik doe vrijwillig mee. De ramadan is een van de
geloofspijlers van de islam.

Taha



auteurslezing

Deze voormiddag is klas vijf naar de auteurslezing geweest van Sarah
de Vos. Het was wel nog interessant. Eerst hebben we uitleg gekregen
over haar boeken. We mochten vragen stellen over dingen die we wilden
weten over bijvoorbeeld zeesterren en veel andere dingen uit de natuur.
Op het einde mochten we op een blaadje ook een vraag stellen. Dan
mochten we dat papiertje proppen en telde ze af. Op 3 mochten we ons
papiertje naar haar gooien. Dan raapte ze enkele propjes op en die
vragen beantwoordde ze. Ik vond het wel leuk.

Ellie

Dure zwembaden

Charlie gaf vorige woensdag een actuakring over dat zwembaden
duurder worden en scholen het niet meer kunnen betalen. Het zwembad
in Tielt is ook gesloten en daardoor komen scholen van Tielt naar het
zwembad van Meulebeke. Veel scholen geven dus minder zwemlessen.
Ook de Koorddanser heeft sinds dit schooljaar minder zwemuren
gekregen in Ter Borcht. Daardoor is er minder kleuterzwemmen en dat is
jammer.

Ryan

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/09/06/zwembaden-terzake/



